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We staan aan het begin van 
de Adventstijd, de voorbe-
reidingstijd voor Kerstmis. 
Donkere en koude dagen 
zijn aangebroken. Waar 
we de afgelopen jaren in 
de winter, onderweg naar 
Kerstmis, geteisterd wer-
den door Coronabeper-
kingen en maatregelen in 
onze samenleving, spelen 
er dit jaar heel andere 
omstandigheden een rol. Inflatie en hoge energieprij-
zen maken het leven niet gemakkelijk voor een deel 
van onze samenleving. Evenmin voor onze parochie. 
Het maakt Kerstmis weer anders. 

Gelukkig worden er ook initiatieven genomen om 
mensen die het moeilijker hebben te ondersteunen, 
denk aan de kerstpakkettenactie die we samen met 
de protestantse kerk weer op touw zetten. En dit jaar 
is ook de collecte mede bestemd voor de ondersteu-
ning van mensen die het financieel moeilijk hebben 
met de stijgende energieprijzen en leefkosten. Het 
zijn misschien kleine beetjes, maar we hopen dat we 
samen kunnen zorgen dat niemand in de kou hoeft te 
zitten! Via de Parochiële Caritas Instelling gaan we 
zorgen dat de opbrengsten van Kerstmis i.s.m. andere 
instanties ten goede komen aan mensen die het daad-
werkelijk nodig hebben. Zorg voor de naaste… naar 
het voorbeeld van onze parochiepatroon Sint Maarten, 
die in de koude winter zijn mantel deelde met de 
arme aan de poort van Amiens. We hopen dat u, als 
het tot uw mogelijkheden behoort, naar daadkracht 
bij wilt dragen via de parochie of andere bekende 
instanties! 
Ook nemen we in de parochie maatregelen tegen de 
hoge kosten: zuinig met licht, zuinig met de verwar-
ming, zowel in de kerken als op de pastorie. Een extra 
trui, winterjas of das brengt al veel warmte! Voor de 
lange termijn zullen we ook moeten onderzoeken hoe 
we onze kerken betaalbaar kunnen verwarmen… geen 
eenvoudige opdracht. 

Het einde van november is het voor mij persoonlijk 
ook nog een bijzonder moment. 12 ½ jaar geleden 
mocht ik uit handen van mgr. Anton Hurkmans de 
priesterwijding ontvangen. In die afgelopen jaren is 
er veel gebeurd en heb ik als priester veel mooie en 
vreugdevolle, maar ook droevige en moeilijke momen-
ten mee mogen maken. Maar vooral ben ik dankbaar 
dat ik dat in onze parochiegemeenschap heb mogen 
doen. Ondanks de taakverschuiving als vicaris in Den 
Bosch, ben ik blij en dankbaar dat de bisschop mij 

Woord van de pastoor

Vicaris Theo Lamers

Advent: in het teken van 
verwachting 

Tijdens de adventstijd 
versieren we onze huizen 
en kerken graag met een 
adventskrans. De krans is 
een zegekrans. We steken 
de kaarsen aan in de hoop 
dat door de komst van 
Christus – in onze we-
reld en in ons hart – ons 
leven voorspoedig zal 
verlopen. De krans symboliseert ook de gemeenschap. 
We stellen de adventskrans op in het vertrouwen dat 
Christus onze menselijke gemeenschap voorspoed 
biedt, binnen de familie, binnen de parochie, en dat 
Christus ook de verdeelde samenleving weer bijeen 
zal brengen.  

We steken vier kaarsen aan. De eerste kaars weerspie-
gelt ons verlangen naar één-zijn. We verlangen ernaar 
om met onszelf, met God en met de mensen één te 
zijn, ons één te voelen met de kosmos en de grote 
mensengemeenschap. 

De tweede kaars staat symbool voor onze innerlijke 
tegenstrijdigheid en verscheurdheid. We spreken 
daarmee onze hoop uit dat man en vrouw, jong en 
oud, arm en rijk zich tezamen aan het Licht van Chris-
tus zullen blootstellen, dat ze niet langer tegen elkaar 
zullen strijden, maar tezamen het licht in de wereld 
zullen versterken. 

De Adventskrans

de mogelijkheid geeft om hier in Cuijk ook thuis te 
zijn. Daarvoor ben ik ook dank verschuldigd aan pater 
Callistus, pastor Henk, de parochiemedewerkers en 
de vele vrijwilligers die dit mee mogelijk maken. In 
de viering van zondag 4 december om 10 uur in de 
Martinuskerk, wil ik de goede God danken voor deze 
12 ½ jaar. Zeker geen groot feest, maar ik nodig u van 
harte uit om samen de eucharistie te vieren en elkaar 
naderhand te ontmoeten bij een kop koffie/thee en 
wat lekkers. 

We gaan onderweg naar Kerstmis, van het donker naar 
het licht en zien uit naar de geboorte van een Kind in 
de stal. Dat Kind schenkt ons zijn en Gods licht. Dat 
wij het laten stralen in onze levens en onze wereld. 

Ik wens u een goede Adventstijd en alvast een Zalig 
Kerstfeest. 

Vicaris Theo Lamers, 
pastoor Martinusparochie 

Anselm GrÜn
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De derde kaars representeert de drie niveaus in de 
mens. Alles in mij – geest, ziel en lichaam – moge 
door het Licht van Christus worden doordrongen en 
getransformeerd. Moge het Licht van Jezus ook in de 
diepten van mijn ziel binnendringen, in de schaduw 
waarin ik alles heb geduwd wat ik liever niet zou wil-
len zien. 
En de vierde kaars staat voor de vier elementen: de 
gehele wereld met haar vier windstreken moet door 
het Licht van Christus worden verlicht. Zo ontstaat in 
de eenvoudige ritus van het aansteken van kaarsen 
een stilte van volle hoop dat alle donkerheid van deze 
wereld steeds meer door het Licht van Christus zal 
worden verlicht en getransformeerd. 

Anselm Grün 
Benedictijner monnik te Münsterschwarzach 

Met als thema “ wij komen weer tesamen”
Met de medewerking van de diverse verenigingen en 
clubs met o.a. Fanfare H. Agatha, Maasklanken Land 
van Cuijk, Jenaplanschool Lindekring, KBO en Quick Up 
willen wij met muziek en diverse individuele optredens 
“van eigen bodem; ons thema onder de
aandacht brengen in de Agaat.
Naast het gevarieerde programma wordt u bij binnen-
komst verwend met koffie/thee met “krintemik” en 
uiteraard tijdens de pauze chocolademelk en Glühwein.
Daartoe nodigen wij u uit op 16 dec. om 19.00 uur op 
ons Kerstconcert in de Agaat met vrije toegang.

Kerstconcert in de Agaat

Op zondagmiddag 11 december verzorgt het Dagkoor 
Cuijk een Advent- en Kerstconcert in onze Lamber-
tuskerk aan de Kerkstraat 34 in Linden. Op het pro-
gramma staan liederen die passen bij de sfeer van de 
laatste weken van december. 

Adventsconcert

Wij willen in Linden rond Kerst niet voorbijgaan aan 
mensen in nood. Helaas zijn die er op vele plaatsen 
dichtbij en veraf. We zijn nog in overleg over de wijze 
waarop, maar we denken dat de nood in Oekraïne 
zó groot is dat elke hulp welkom is. Hieronder onze 
voorlopige inzet.
Wellicht sluiten andere Geloofsgemeenschappen zich 
bij ons aan. Laat maar weten. Het zou zomaar kun-
nen dat er een landelijke actie komt om Oekraïne de 
winter door te helpen; in dat geval zullen we ons bij 
die actie aansluiten!

Adventsactie

Het koor zingt onder meer een Adeventiének van de 
Hongaarse componist Zoltan Kodály en het Ave Maria 
van Johannes Haagh. Sopraan Kathelijne Mutsaarts 
brengt samen met organist Ton Keijzers enkele traditi-
onele adventsliederen ten gehore waaronder ‘Gabriels 
Message’, een lied uit het Spaanse Baskenland. Ook 
het zestiende eeuwse Duitse ‘Maria durch ein Dorn-
wald’ staat op het programma. 
Het Dagkoor Cuijk staat onder leiding van dirigent 
Frans van de Loo.

Het sfeervolle concert begint om 15.00 uur (de kerk is 
om 14.45 uur open) en is gratis te bezoeken. Een vrije 
gift na afloop voor de onkosten en de instandhouding 
van de kerk wordt zeer op prijs gesteld. Na het con-
cert is er nog een gezellige nazit in De Burcht. 
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1ste Zondag van de Advent 
Zaterdag 26 november 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 27 november 
 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
 Land van Cuijk 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 gezinsviering m.m.v. jeugdkoor 
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagsviering woord- en gebedsdienst 

2de Zondag van de Advent 
Zaterdag 3 december 
 18.00 uur ’t Akkertje Vianen, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 4 december 
 9.30 uur vm kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor 
 Beers-Escharen 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. cantores en 
 orgelspel 
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

3de Zondag van de Advent 
Zaterdag 10 december 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 11 december 
 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
 Land van Cuijk 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Moluks koor
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagsviering woord- en gebedsdienst 

4de Zondag van de Advent 
Zaterdag 17 december 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering, guldenmis met 
 kaarslicht 
Zondag 18 december 
 9.30 uur vm. kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor 
 Beers-Escharen 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering orgelspel
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

Woensdag 21 december 
 10.30 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering, Adventsviering voor 
 ouderen en zieken 

Kerstavond, Hoogfeest geboorte van 
onze Heer Jezus Christus  

Zaterdag 24 december 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. het jeugdkoor
 19.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 Kerstviering woord- en gebedsdienst 
 21.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Creation 
 21.00 uur Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
 Land van Cuijk 
 23.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace 
 

Eerste Kerstdag 
Zondag 25 december 
 9.30 uur vm kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor 
 Beers-Escharen 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Kerkelijke 
 Ensemble Gaudete in Domino
 11.00 uur ’t Akkertje Vianen, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace 

Tweede Kerstdag, feest Heilige Stefanus 
Maandag 26 december 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering

Hoogfeest Heilige Familie 
Zaterdag 31 december 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering orgelspel

Hoogfeest Heilige Maria, 
moeder van God 

Zondag 1 januari 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistie- 
 viering m.m.v. cantors en orgelspel

Hoogfeest Driekoningen 
Zaterdag 7 januari 
 18.00 uur ’t Akkertje Vianen, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 

Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

 H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

Zondag 8 januari 
 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
 Land van Cuijk  
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagsviering woord- en gebedsdienst 

Parochiestatistiek

Bets Daanen – Roelofs
Katarina Gaspirikova
Riet Knipscheer – Verhoef
Marietje Claassen – Dirven

Uitvaart

Ons gebed wordt gevraagd 
voor hen die in de 
afgelopen maanden zijn 
overleden. 
We hebben van hen 
afscheid genomen in de 
kerk of in het 
crematorium:

Chevano Xhofleer
Esra Meijer

In de afgelopen periode 
zijn in onze parochie 
gedoopt: 

Doop

Feesten 
komende periode 

Zo 27 november, 1ste Zondag van de 
Advent
Wo 30 november, Feest H. Andreas, 
apostel
Zo 4 december, 2de Zondag van de Ad-
vent
Di 6 december, gedachtenis H. Nicolaas
Do 8 december, Hoogfeest Maria onbe-
vlekte ontvangenis
Zo 11 december, 3de Zondag van de 
Advent
Di 13 december, gedachtenis H. Lucia
Zo 18 december, 4de Zondag van de 
Advent 
Za 24 december, Hoogfeest Geboorte van 
de Heer, Kerstmis 
Zo 25 december, Kerstdag 
Ma 26 december, Feest H. Stefanus 

Di 27 december, Feest H. Apostel Johan-
nes 
Wo 28 december, Feest Onnozele kinde-
ren 
Vr 30 december, Feest H. Familie 
Za 31 december, gedachtenis H. Sylvester 
Zo 1 januari, Hoogfeest H. Maria, moeder 
van God 
Zo 8 januari, Hoogfeest Driekoningen 
Ma 9 januari, Feest Doop van de Heer 

Licht 
Laten wij bidden dat God  

zijn licht over ons doet opgaan: 
opdat de wereld 

wijsheid leert kennen 
en verlost wordt uit de verdwazing 

van strijd en geweld; 
opdat de kerk zich zal openen 
voor Gods genadevol woord 

dat verlangen wekt  
naar broederschap; 

opdat gevangenen bevrijd worden 
en zij tot leven komen 

die eenzaam zijn 
en verstoten worden; 

opdat de volkeren verlicht worden 
en vrede en gerechtigheid 
bewerkstelligen op aarde 
en wij verzameld worden 
tot een nieuw verbond. 

Henk Jongerius 
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Gulden Mis

Twee jaar heeft 
door corona de 
Lichtjestocht 
niet door kunnen 
gaan. Gelukkig 
wordt deze op 
vrijdagavond 23 
december 2022 in 
het centrum van 
Cuijk weer gehouden. Langs een door waxinelichtjes 
verlichte route lopen de mensen van de Kaneelstraat 
naar de Martinuskerk. Langs de route wordt in een 
aantal taferelen het kerstverhaal op een luchtige en 
moderne manier verteld en uitgebeeld. Ook wordt er 
op verschillende plaatsen muziek gemaakt. Door het 
jeugdorkest Harmonie en een draaiorgel. Ook zingen 
koren zoals Noisy Voices en het Smartlappenkoor on-
derweg. Levende dieren zijn te zien zoals schapen en 

Vieringen door de week 
De dagelijkse viering in de Martinuskerk is om 10 uur. 

Op vrijdagen is er voorafgaand aan de eucharistievie-
ring om 9.30 uur een moment van aanbidding. Op de 
eerste vrijdag van de maand (m.u.v. 2 december) is 
het uur van aanbidding met stilte, bezinning en zang. 
Deze vrijdagen is er geen aanbidding in de ochtend. 

De viering in Castella is iedere vrijdag om 19 uur 
(m.u.v. de eerste vrijdag van de maand en 23 decem-
ber). 

Vieringen door de week 

“Lichtjestocht 2022”

Dit jaar vieren we weer de zogenaamde Gulden Mis 
(Missa Aurea) op zaterdagavond 17 december om 19 
uur in de Martinuskerk. Tijdens de Guldenmis wordt 
in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting 
van Maria. De kerk zal voor de gelegenheid alleen 
met honderden kaarsen worden verlicht. Het zijn de 
spreekwoordelijke donkere dagen voor Kerstmis en we 
zien uit naar de komst van het Licht van de wereld. 
Over dat licht hebben ook de oude profeten ons ver-
teld. 

U wordt van harte voor deze viering uitgenodigd. En 
dat alles in een donkere kerk, bij enkel kaarslicht. Dat 
werkt sfeervol, meditatief en verstillend.

De kleine vlam vol hoop>

‘All I want for Christmas is You’ klonk afgelopen week 
op de radio. Een inmiddels traditioneel kerstlied waar-
mee je al snel in de kerststemming komt. Kerstmis 
vieren we het liefst met al onze dierbaren samen. En 
dan ook heel graag onder het genot van een kerst-
maaltijd. 

Een Cuijkse 
traditie die al 
jaren lichtpunt-
jes verspreidt 
is de kerstpak-
kettenactie 
van de Cuijkse 
kerken. De ge-
boorte van het 

kerstkind is een baken van hoop voor iedereen. Samen 
zijn wij  hoopvolle lichtjes. Dit willen wij uitstralen 
met het maken en uitdelen van kerstpakketten, zodat 
iedereen een kerstmaaltijd kan maken. Helpt u ook 
mee? 

Op zaterdag 17 december a.s. zamelen vrijwilligers 
levensmiddelen in voor het samenstellen van de kerst-
pakketten in Cuijk. Bij Jumbo, bij de Coop en bij Jan 
Linders is er van 10.00 tot 14.00 uur de mogelijkheid  
artikelen in te leveren. Dat kan ook in de Sint Marti-
nuskerk in Cuijk en in de protestantse kerk van Cuijk, 
tijdens de openingstijden van die kerken. Daar staan 
manden klaar waar u de levensmiddelen in kunt doen. 

U doet toch ook mee? Levensmiddelen die altijd goed 
van pas komen zijn behalve pasta, pastasaus en rijst 
ook lang houdbaar broodbeleg en potten groente. Elke 
bijdrage is welkom! De kleinste vlam geeft de meeste 
hoop; voor wie bent u dat vlammetje? Namens alle 
gezinnen die een pakket krijgen, dank u wel! 

Meer informatie over deze actie kunt u die dag aan de 
vrijwilligers vragen. Ook kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van de Sint Martinuskerk of dat van 
de protestantse kerk Cuijk. 
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Het is door een internationale werkgroep opgesteld aan de 
hand van alle ontvangen verslagen vanuit de hele we-
reld. Het werkdocument benoemt open en eerlijk tal van 
herkenbare thema’s. Het verlangen naar een ‘luisterende, 
barmhartige en warme kerk’ vanuit Nederland klinkt ook 
door in de reacties vanuit alle andere delen van de we-
reld. Het document kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in 
uw tent’, naar Jesaja 54,2. 

Uitnodiging tot meepraten 
Het werkdocument zal de gesprekken voeden die de 
komende maanden door katholieken wereldwijd worden 
gevoerd ter voorbereiding op de bisschoppensynode in ok-
tober 2023 en oktober 2024. Zij worden opnieuw uitgeno-
digd om mee te bidden, te denken en te praten op de weg 
naar een synodale Kerk. Alle nieuwe input wordt gebruikt 
bij het opstellen van het Instrumentum Laboris, het werk-
document voor de synodebijeenkomsten in 2023 en 2024. 

Inleiding door prof. dr. Myriam Wijlens 
Om 19.30 uur start het webinar met een inleiding van 
prof. dr. Myriam Wijlens. Zij is lid van het secretariaat van 
de bisschoppensynode en zal het werkdocument toelich-
ten. Vier sprekers reageren inhoudelijk, elk vanuit een 
eigen perspectief: Lucas Brinkhuis als jongere; Shirleni 
Blanken vanuit een migrantengemeenschap; zuster Pascale 
Fourmentin o.c.s.o. vanuit de religieuzen; en mgr. Gerard 
de Korte bisschop van Den Bosch. Jos Moons s.j. zal ten 
slotte enkele conclusies formuleren. Laetitia van der Lans 
modereert het webinar. 

Ieder die wil meedenken en meepraten over een synodale 
Kerk is van harte welkom om deel te nemen. Deelname 
is mogelijk via de websites van het bisdom: www.bisdom-
denbosch.nl Opgave vooraf is niet nodig. De livestream 
van het webinar blijft op deze sites beschikbaar om terug 
te kijken. Er is een Nederlandse werkvertaling beschikbaar 
van het continentaal rapport via de website van het bis-
dom. 

Voor parochianen van de parochie Helige Martinus te Cuijk 
die willen meedenken en meepraten over een synodale 
Kerk wordt op 7 december 2022 vanaf 19.00 uur de moge-
lijkheid geboden de vespers en het webinar te zien in het 
gemeenschapshuis De Burcht in Linden. 

Na afloop kunnen afspraken worden gemaakt om het werk-
document met elkaar nader te bespreken.

ezels. De route eindigt in de Martinuskerk die voor de 
gelegenheid feestelijk verlicht zal zijn. In de kerk zin-
gen koren en spelen een pianist en een fluitiste. Ieder-
een mag gratis meelopen en hoeft voor deelname niet 
in te schrijven. Vanaf vrijdag 9 december kan men bij 
de Martinuskerk, Jumbo, Marc Sport en Via Cannella 
gratis kaarten afhalen waarop een wens geschreven 
kan worden. Ook kunnen kinderen zelf een wenskaart 
maken. Tijdens de Lichtjestocht hangen steltlopers 
deze wenskaarten in de Grotestraat hoog op aan een 
draad. Bij de start In de Kaneelstraat worden groepen 
geformeerd die onder leiding van een gids de route 
lopen. Er kan gestart worden op 23 december tussen 
17.30 en 19.30 uur. Vanwege de drukte wordt aangera-
den niet om direct om 17.30 aanwezig te zijn.

Ook dit jaar bidden de Protestantse gemeente en 
de parochie Heilige Martinus in Cuijk op de dinsdag-
avonden tijdens de Advent gezamenlijk de vespers, 
het avondgebed, en wel op 29 november, 6, 13 en 20 
december 2022 om 19.00 uur in de Protestantse kerk 
aan de Grotestraat. De oecumenische vesperdiensten 
zijn een voorbereiding op het komende Kerstfeest. 
U bent allen van harte uitgenodigd.

Vespers in de Advent

‘Hoopvol op weg naar een synodale Kerk’ 
Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Neder-
landse Religieuzen en het bisdom van ’s-Hertogenbosch 
bieden op 7 december a.s. van 19.00 tot 21.00 uur een 
webinar aan met als titel ‘Hoopvol op weg naar een syno-
dale kerk’. Voorafgaand aan het webinar worden om 19.00 
uur de vespers gebeden in de kathedrale basiliek van Sint 
Jan in Den Bosch waarin bisschop De Korte zal voorgaan. 

Open, eerlijk en herkenbaar 
Op 27 oktober jl. heeft het secretariaat van de bisschop-
pensynode in Rome het werkdocument voor de tweede, 
continentale fase van het synodaal proces gepresenteerd. 

Vespers en webinar
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Van donker naar licht

Op zoek naar een kerstcadeautje? 
Om de restau-
ratie van het 
glas-in-lood en 
het interieur
van de Mar-
tinuskerk in 
Katwijk moge-
lijk te maken 
zijn er diverse 
sponsorartike-
len ontwikkeld.
Misschien bent u nog op zoek naar een orgineel surpri-
se-cadeau of een kerstcadeau? Als sponsorartikelen is 
ook het Martinus vogelkerkje beschikbaar.

In samenwerking met de dagbesteding van Dichterbij 
en Ambachtelijk Hout in Gennep zijn deze vogelkerk-
jes ontwikkeld en worden in opdracht van de parochie 
gemaakt. En er is geen één kerkje hetzelfde! 

Een uniek cadeautje dat alleen in de parochie ver-
krijgbaar is!

Ze zijn te koop bij:
1) De Martinuskerk, Cuijk voor en na de vieringen of
via de pastorie.

Steun kroonjuweel Katwijk

Bekende katholieken uit kerk en samenleving gaan 
met Maria en Jozef op weg naar de Advent en kiezen 
in de weken naar het Licht van Kerstmis hun favoriete 
figuur of voorstelling uit de Kerststal. Met daarbij 
ook telkens een gebed. Dat kun je hardop meebidden 
want iedere bekende katholiek vertelt zijn of haar 
verhaal en bidt zijn of haar gebed ook op video. 

Biddend op weg met Maria en 
Jozef naar de Advent en naar 
Kerstmis. Kijkend naar de vi-
deo’s van alle gebeden met pro-
minente katholieken. Mijmerend 
over de figuren uit de Kerststal 
en zo het geheim van Kerstmis 
naderend. 

Een mooi bezinningsboekje op weg naar Kerstmis. 
Vanaf eind november is de derde druk verkrijgbaar bij 
Adveniat (www.adveniat.nl). Ook verkrijgbaar op de 
pastorie of in de Martinuskerk Cuijk. U steunt hier ook 
de parochie mee! 

Armoede
Opeens is dit ook een thema in Nederland. Door de 
torenhoge inflatie komen steeds meer mensen in de 
problemen. De fors gestegen energieprijzen maken 
het er niet beter op. Om je een beeld te geven: 
volgens schattingen leven in 2023 ruim 800.000 in ons 
land onder de armoedegrens, onder wie ruim 200.000 
kinderen. Het aantal aanvragen bij de Voedselbank 
steeg in het afgelopen jaar met 22 procent. 
 
Tijd om in actie te komen! Dit doen we graag samen 
met jou. We helpen mensen met acute nood wanneer 
er geen voorliggende voorzieningen zijn en kunnen 
snel helpen. Daarnaast ondersteunen we de Voedsel-
bank  

Rond deze tijd ontvang je van de overheid 2 keer een 
bedrag van € 190,00 als tegemoetkoming in je ener-
giekosten. Misschien heb je dit zelf broodnodig. Maar 
misschien ook niet. In dat geval vragen we je vrij-
moedig om solidair te zijn met mensen die niet langer 
kunnen rondkomen. 

In diverse kerken staan in de advent en met kerst-
mis collectebussen voor deze actie. Je kunt je gift 
overmaken aan de PCI Sint Martinus Cuijk (Parochiële 
Caritas Instelling) via rekeningnummer NL18 ABNA 
0229 4311 35. 

In overleg met betreffende instanties wordt gezorgd 
dat de bijdragen bij de mensen in nood terecht komt. 

Advent- Kerstcollecte 

2) De Martinuskerk Katwijk rond de vieringen (beperk-
tere keus)

En u helpt ook nog eens mee om het kroonjuweel van
Katwijk weer te laten schitteren! www.kroonjuweel-
katwijk.nl


